
De Olieman – 133

De olieman van 't pleintje ging zijn radio verpanden
Hij was blasé van 't goeie en verbrak de ether banden
En toen met ome Jan zijn zeven tientjes in zijn handen
Had hij op het autokerkhof een vehikeltje gekocht

Een onecht kind van Ford, vol builen, deuken en hiaten
In lang vervlogen tijden op de mensheid losgelaten
Dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten
En hartverscheurend kermde als je remde in de bocht

En als hij met zijn eigen wagen door zijn buurtje ging
Dan riep de hele buurt: "Kijk uit daar he je Deterding" 

De Olieman heeft een Fordje opgedaan
Daar rijdt ie mee als een vorst door de Jordaan
Maar 's avonds om tien uren is het uit met de pret
Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder het bed.
Tuf, tuf, tuf

Op zek'ren zondag morgen die het noodlot extra schikte
Geviel het dat ook Ma haar meer dan ongewone dikte
Etapsgewijze, deel na deel in 't wrak vehikel wrikte
Om met haar man en kroost een dag naar Bussum toe te gaan

Pa trachtte met den slinger 's monsters ingewand te zoeken
Maar 't reageerde niet, het kreunde slechts in alle hoeken
En pa gaf de première van twee splinternieuwe vloeken
Omdat ma lijzig vroeg of ie misschien niet aan wou slaan

Een jochie uit de buurt riep met zijn petje op een oor
Dat ding heb astma Nelis, zet er maar een bokkie voor.

Refrein


